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Enige feiten

• Lucius Annaeus Seneca Minor (de jongere)

• Geboren in Cordoba 4 v. Chr. (Spanje)

• Gestorven in 65 n. Chr, in een Romeins badhuis

• Romeins filosoof, behoorde tot de “Stoa”

• Opvoeder van Nero op verzoek van diens moeder, de 
gevreesde Agrippina (49 v. Chr.) die hem terugriep uit 
ballingschap

• Nam Nero waar als regent, totdat Nero 16 jaar was

• Begeleidde Nero tijdens zijn keizerschap (54-65 n. Chr.)

• Kreeg zicht op de verschrikkingen van het regime van Nero, 
deed mee aan een poging tot samenzwering

• Werd gedwongen door Nero zelfmoord te plegen (werd een 
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Oeuvre

• Filosofisch werk:

- De vita beata (het gelukkige leven)

- De ira (de toorn)

- De brevitate vitae (de kortheid van het leven)

- Consolationes (vertroostingen)

- Epistulae morales, stoïcijnse brieven

• Natuurwetenschappelijk werk: 

- Naturales quaestiones

• Tragedies (9)

- Enige overgebleven Romeinse tragedie spelen

- Pas in de Renaissance echt opgevoed

- Decadentie, bedrog, geweld, moorden aan de kaak gesteld 

- Voorbeeld voor de Engelse wraaktragedies

- Voorbeeld voor onze Vondel en Hugo Claus
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De “Stoa”

• Gesticht door Zeno van Citium (335-263 v. Chr.) in Griekenland
• De logos is enerzijds buiten de zichtbare wereld, anderzijds aanwezig in 

alle levende en dode materie als minuscule fragmentjes (atomoi)
• De logos heerst dus over alle vormen van leven en bestaat eigenlijk als 

vuur
• De wording van de wereld geschiedt door een geleidelijk overgaan van 

deeltjes van dit vuur in water en na een bepaalde tijd keert de wereld, 
evenals na de dood de ziel, terug tot haar oervorm: de logos

• Men moet de aardse goederen en genoegens afwijzen, die slechts 
afleiden van het streven naar het schouwen van de logos (apatheia en 
ataraxia) 

• Vertaald naar staatslieden: een leven in dienst van het goede, gericht op 
hulp aan de medemens. De logos stuurt de mens naar goedheid.

• Ontwikkeling tijdens het Romeinse Keizerrijk: nadruk kwam te liggen op 
de ethiek: het individuele streven naar innerlijk evenwicht: het met 
zichzelf en de wereld in het reine komen zonder de ethische beginselen 
van de stoa (zelfbeslissing en openhartigheid) prijs te geven

• “zoek het geluk in jezelf en bemoei je niet met politiek”
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